
 

 

 
Liturgie zondag 5 april 2020  
 

- Welkom 

- Bemoediging en groet 
- Lied: 552: 1 en 3 “Dit is een dag van zingen” 

- Gebed 

- Gebod uit Mattheüs 22: 37-40 

- Lezing Exodus 11 en Lukas 19: 35-44 

- Verkondiging 

- Lied 550: “Verheug u, gij dochter van Sion”  
- Gebeden 

- Zegen 

- Lied: “Ik zal er zijn” – Sela 
 
Wilt u een gave geven deze zondag?  
 

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. 

Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan?  
JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor 
kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.  
 
In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren 
een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het 
paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, 
eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten 
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. 
Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar 

mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit 
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
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